
Wat er veur oes in ’t verschiet lig 
 

 
 
 
1 Wat er veur oes in ’t verschiet lig 

wet gien mèens op dizze dag, 
maor God gef oes tied van leven 
sund de zesde scheppingsdag. 
God gaf oes de hiele èerde 
um te leven dag en nacht, 
die oes deur de tied bewaarde, 
veur een toekomst, nooit gedacht. 

 
2 In het leven deur de tied hen 

gao wij saam met God verdan, 
in tien woorden die oes vrij maakt 
gef zien Woord oes richting an. 
Dat stelt elkien veur de keuze 
met mekaar op pad te gaon, 
um de koers goed an te holden 
en veur aandern in te staon. 
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