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1. Wel is die God die ieuwig blef, 
die al wat is oet ‘t stro zet hef, 
die oerbegun en èende is 
de zin van de geschiedenis? 

 
2. De Vaoder die de wèreld scheup, 

de stem die oes tot leven reup: 
dat is mien God, ik roep Hum an 
en wil Hum danken da’k dat kan. 

 
3. Wel is die iene mèensch met lef 

die zoveul um de aander gef, 
dat Hij zuk an een kruus luut slaon, 
oes nog döt vraogen naor zien naom? 

 
4. De Zeun die oes geboren is, 

het locht in oeze duusternis, 
veur kleine mèenschen, diep in nood, 
een woord vol hoop tot in de dood. 

 
5. Wel zingt in oes dat iene lied  

van leven dat nooit mèer vergiet? 
Verlangst die aal weer wordt verneid, 
een aosum van de ieuwigheid? 

 
6. De Giest die oes de ruumte gef, 

de levenskracht die oes beweg: 
de liefde kreg de overhaand, 
de èerde wordt tot vruchtbaor laand. 
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