
p. 18 Wij bint an oes zölf weergeven

1. Wij bint an oes zölf weergeven,
even optild oet het heden
oet de lasten van het leven,
hebt wij zien in een flits,
het was maor even, hoe wij wezen mugt.

2. Bield dat wij non in oes dragen,
straolend locht dat oeze dagen
richting gef deur wat wij zagen,
lief en giest vuult non deur de diepste laogen
hielheid die genès.

3. Volheid hebt wij hier ervaren
waor w’in vree bij ’nkander waren,
oeze onrust kan bedaren,
wij bint raakt deur de hemel die de èerde
vastholdt en bewaart.

4. Vleug van ieuwigheid, te speuren
in een schöpping zo slim breuken,
hoop as vonken an bint steuken  um oes hen.
Tied van gaon die an is breuken,
wij gaot niet allèn.
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