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1.  Zie zit as een vogel 

te bruden op het water, 
under heur het onlaand 
van de eerste dag; 
zie zucht en zie zingt, 
moder van de schepping, 
wacht stil op het Woord 
totdat zie leven geven mag. 

 
2. Zie zweeft boven zee, 

zweeft boven de bargen, 
Zie zöcht naor een plaots 
under de hemelboog; 
Zie rust in de schoot 
wacht op het wonder 
dat daor stil gebeurt 
verbörgen veur oes oog. 

 
3. Zie daanst in het vuur, 

haost niet te geleuven, 
mak de tongen lös, 
taol en getugenis, 
bekèert en bezielt 
al wel naor heur luustert; 
niks brengt heur tot zwiegen, 
glunig as zie is. 

 
4. Want zie is de Giest, 

ien met God van wezen,    
geven deur de Verlösser 
an zien èerdse broed; 
de sleutel is zie, 
oetzicht op de Schriften, 
vogel oet de hemel, 
witte vredesdoef. 
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