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1  Zing jubilate veur de Heer, 

hemel en èerde, loof je Vaoder, 
engels en goden, mèens en dier, 
steerns en stienen,  zing jubilate! 

 
2  Zing jubilate, dat is goed, 

vogels en vissen, locht en water, 
bloemen en bomen, vleis en bloed, 
lichem en ziel, zing jubilate! 

  
3  Zing jubilate veur de Zeun, 

dat Hij de hemel hef verlaoten, 
dat Hij de zunden hef vergeven, 
Jezus Messias, Jubilate! 

 
4  Zing jubilate veur de Giest,  

geef an de vogel Giest dien aodem, 
dat Hij geneest je hart met vuur, 
wees God getrouw, zing jubilate!           
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