
 
     

 TT 19 Zing van de Vader 
 

 
 
 

1 Zing van de Vader die in het begun al 
 de mèenschen muuk, de dieren en de dingen, 
 hemel en èerde moet zien naam bezingen: 
 hol Hun in ère! 
 
2  Zing van de Zeun, locht veur oeze ogen, 
  bron van geluk veur wel Hum wil geleuven,  
  luuster naor Hum het woord zo wied van boven: 
 hol Hum in ère!    
 
 3  Zing van de Giest, aosem van het leven, 
 blievende kracht de mèenschenkinder geven. 
 Waor wij maor gaot, wij huuft niet bang te wezen: 
 hol Hum in ère! 
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