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1 Zo vrundelijk en veilig as het licht, 
 zoas een mantel warmend um mij hen is, 
 zo is mien God, ik zuuk zien angezicht, 
 ik roep zien naam, bestörm Hum met mien vraogen 
 dat Hij mij mak, dat Hij mien wezen richt. 
 Wil mij bescharmen en op handen dragen. 
 
2 Want waor blief ik, as Do niet wied en zied 
 waaks over mij en al mien doen en laoten. 
 Wel zul ik worden, as Do niet op tied 
 mij opvangs as ik deelval, word verlaoten. 
 Ik leef niet echt, as Do niet bij mij bis. 
 Ik moet in mal en mooi naor Dij verlangen. 
 
3 Zeg dan het woord dat treustend mij umgef, 
 dat mij bevrijdt en opnemp in dien vrede. 
 Wek op die bliedschup die gien èende hef, 
 wil alle liefde an dien mèensch spanderen. 
 Wees zölf vandaag mien brood dat leven gef- 
 Do bis toch zölf de ziel van al mien bidden. 
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