
TT 54 Zo zoor en doods 
 

 
 

 
1  Zo zoor en doods 
  zo levenloos 
  lam, oet ’n kander dreven, 
  zunder hoop en zunder treust 
  sliet wij hier oes leven. 
 
2   God, kiek oes dan 
  verleuren gaon, 
  verstiend en kats dood zwegen, 
  levend waor gien dag meer is, 
  dag die nacht is bleven. 
 
3   Bis Do het, Heer 
  die wet wanneer 
  der spraok is van nei leven? 
  Met dien aodem kans Do toch 
  oes het leven geven? 
 
4   Breek met dien kracht 
  van ’t woord, met macht 
  zo oeze graven open. 
  Wil oes met de kracht van Giest 
  van dien aodem deupen 
 
5   Wek oes veurgoed! 
  Zet met dien gloed 
  oes liek op oeze voeten. 
  Vol van leven zul wij dan 
  ’t mörgenlocht begroeten. 
 
6   Blaos met dien Giest  
  in oes het feest 
  dat elkenien zal warmen. 
  Doe oes ’t wiede oetzicht zien                 

op dien groot erbarmen!  
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