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1 Zoas een mamme zörgt 
 veur kinder an heur toevertrouwd, 
 en börg stiet veur heur leven: 
 zo warkt een god van liefde 
 en gien uur mindert zien vuur. 
 Want altied blef zien woord 
 dat Hij an oes hef geven. 
 
2  Het nemp oes bij de haand, 
   dat woord, geduldig brengt het oes    
   oet angstlaand vort naor vrij weden. 
   Zo onbegaonbaor drao dat pad,  

zo hoog, zo hiet en zoor- 
   laot mij niet zomaor gaon 
   as Do niet zölf naobij bis. 
 
3  Een waterval van locht,  
   van bliedschup en van klaore hoop, 
   van inzicht en vertrouwen: 
   zo overkomst Do mèenschen,  

ik bestao dien woord en gao. 
   Nog weet ik niks van Dij, 
   iens zal ik Dij anschouwen. 
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