
NLB 377 Zoas ik bin, kom ik naobij 
 

 
 
 
1 Zoas ik bin, kom ik naobij, 

mit niks in haanden dan dats Do 
mij reups en zölf zuk gaf veur mij- 
o Laom van God, ik kom. 

 
2 Zoas ik bin, met al mien stried, 

mien twiefels en mien bangigheid, 
mien veurkommen en mien wiezigheid- 
o Laom van God, ik kom. 

 
3 Zoas ik bin, verdoofd, verblind, 

tast ik naor Dij, die wies met mij is, 
bij wel mien ziel weer beter wordt- 
o Laom van God, ik kom. 

 
4 Zoas ik bin, ontvangs Do mij, 

schoons, vergefs, umarms Do mij, 
vervuls, verlochts, verwarms Do mij- 
o Laom van God, ik kom. 

 
5 Zoas ik bin, in Dij te weden 

en Do in mij, in stoet en wien: 
dien ziel, dien levenskracht wordt mien’d- 
o Laom van God, ik kom. 

 
6 Zoas ik bin- ja, dat ik dan 

de lengte, bredte, heugte van 
dien diepe liefde vatten kan: 
o Laom van God, ik kom. 

 
7 Zoals ik bin: dat ik dien Naom 

non al, met alle heiligen saom, 
en iens ok veur dien troon  beaom- 
o Laom van God, ik kom. 
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