
TT 10 Zomaor een dak boven wat heufden 
 

 
 
 
1 Zomaor een dak boven wat heufden, 

deur die naor stilte wied lös stiet. 
Muren van hoed, vèensters as ogen, 
speurend naor hoop en mörgentied. 
Hoes dat een limtig lichem wordt 
as wij der binnen gaon 
um liek veur God te staon. 

 
2  Woorden van wied, steerns die umdeel valt, 
 vonken van vrogger bint hier zèeid. 
 Namen veur Hum, dreumen en tiekens 
 diep oet de wèreld oes anwèeid. 
 Monden van èerde heurt en ziet 
 ontholdt en zegt ’t voort 
 Gods vrij en lochtend woord. 
 
3  Taofel van Ien, stoet um te weten 
 dat wij ‘nkander geven bint. 
 Wonder van God, mèenschen in vrede, 
 old en vergeten nei geheim. 
 Breken en dielen, ’t is wat niet kan, 
 doen wat niet denkbaor is, 
 dood en verriezenis. 
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