
TT 27 Zomaor op pad  
 

 
 
1.  Zomaor op pad met een stok in de haand, 

zunder te weten wat aj zult eten. 
Zomaor op pad met een stok in de haand: 
gloepends wied vort is ’t beloofde laand. 

 
2. Zomaor op pad wordt het leven of dood? 
 Altied maor banger, duurt het nog langer? 
 Zomaor op pad, wordt het leven of dood? 

In de woestijn wordt wel kinder bint groot. 
 
3. Zomaor op pad met Zien woord as bewies, 
 Altied maor lopen, altied maor hopen. 

Zomaor op pad met Zien woord as bewies; 
stonds wone wij in een paradies. 
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