
NLB 462 Zul der iens een dag van vrede 
 

 
 
 
1. Zul der iens een dag van vrede, 

zal der ooit bevrijding weden 
veur elkien die dood wordt zwegen 
en het leven an diggels lag? 

 
2. Zul der iens een altied weden  

vol van lieve goeie vreê 
waor gien zèerte meer weur leden 
en het leven nei an dee? 

 
3. Kiek de takken an de bomen 

waor an grune bladties kleurd 
tot een stralend neie zommer 
bloempies van de vrede geurt. 

 
4. zie de steerns an de hemel 

waor het duuster van de nacht 
deur heur schiensel vort wordt dreven  
tot een neie dag die lacht. 

 
5. Zoas bomen mèenschen zien laot  

dat der kracht tot gruien is 
zal de zeun van mèenschen kommen 
die de boom van ‘t leven is. 

 
6. Zoas stèerns de mèens komt melden 

dat gien nacht te duuster is 
zal een buitel oes  gaon redden 
dat  het locht der wereld is. 
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