
pag. 23 Zwei, zwei, zwei 

Zwei zwei, zwei  
met frisse grune takken, 
zing veur hum die komp 
op een unbereden ezel. 
Hij die döt wat daon worden möt. 
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