
 



 

2.  ‘Ik wil al het volk laoten weten 

wat waor is, zuver en goed. 

Gienien zal het pad dan vergeten, 

op weg waor ’t locht hum begroet. 

Het recht zal op eerde verschienen 

en angst en geweld zult verdwienen 

as ik het leven daor hoed. 

3.  Met mij gung de Vaoder te raode 

nog veur Hij wat leut ontstaon. 

Ik leup langs de hemelse straoten 

de zun en de steerns veuran. 

Veur God heur de weg har beschreven, 
hef Hij tot prinses mij verheven. 

De ieuwen kent non mien naam. 

4.  Ja, mij much de keuning wel lieden 

hij har ja alles schier sticht. 

Ik was het plezier van zien tieden, 

wanneer ik speulde in ’t licht. 

Ik kom naor het volk van hiel hoge, 

opdat ik heur hart en heur ogen 

op God zien keuninkriek richt’. 

5.  De opperste wiesheid, de vrouwe 

die groot is, hoogstaond en goed 

hef hier heur paleis laoten bouwen: 
een hoes waor zij oons begroet. 

Kom under ’t gebint bij mekare 

o zukende, dwelende schare, 

drink wien en breek hier de stoet. 

6.  Want hier kuj het leven jao kriegen 

dat tegen de dood opweug, 

de dienst van de hemelse liefde, 

die God oons aaltied al vreug, 

de stralende vrouwe, de mooie, 

de wiesheid die bij joe wil wonen 

en an heur taofel je neugt. 


