
2.  O mien God, Ie zegt ‘gao’ en ik gao, 

Ie zegt ‘gao’ en ik gao, laot mij niet allèn, 

wees het woord in mien lief en de giest um mij hen, 

wees de aodem waoroet ik ontstao. 

 

3.  Want, o Heer, ik zeg ‘kom’ en Ie komt, 

ik zeg ‘kom’ en Ie komt en je bloed wordt wien 

en je lief wordt stoet veur wel honger liedt 

en je naam wordt een lied in mien mond. 


