
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  O God wel uut het water, 

de dikke vloed, 

een ark vol leven red hebt 

en alles was weer goed: 
refrein: 

3.  O God wel deur het water, 

de Rooie Zee, 

joen volk een vrije deurgang gaf, 

joen wolk trök met heur met: 
refrein: 

4.  O God wel uut het water 

van de Jordaon 

de vremdeling Naäman 

as nei weer op leut staon: 
refrein: 

5.  O God waorbij in ’t water, 

de zee versteurd, 

de dwaoze vluchter Jona 

op tied joen woord hef heurd: 
refrein: 



6.  O God wel in het water 

van de Jordaon 

joen Zeun oons an hebt wezen 

om veur oons an te gaon: 

refrein: 

7.  O God wel deur het water 

van oonze deup 

hoop gef veur wel wilt volgen 

toen Jezus tot hum reup: 

refrein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


