
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Laot oens bidden nou om locht,  

Giest as gids op oenze tocht.  

Dat Gods woord oens leiden mag,  

richting gef an elke dag,  

dat wij nou en altied weer  

Christus priest, Hij is de Heer.  

Amen. Hum is alle eer. 


